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Beste schuttersvrienden en vriendinnen, dames en heren, 

jongens en meisjes,

Wanneer ik nu naar buiten kijk, schijnt de zon, is het ruim

27 graden en hebben we net de Das Groessen manifestatie 

achter de rug. Hier liet Groessen weer zien wat het in huis 

heeft. Verenigingen, bedrijven en stichtingen hebben zich van 

hun beste kant laten zien. Het was een prachtig evenement 

met mooie stands, leuke activiteiten, verrassende optredens en 

creatieve presentaties. 

Als schutterij hebben wij er met plezier aan meegewerkt. 

U hebt deel kunnen nemen aan onze activiteiten: hak- en 

zaagwedstrijden, schieten op de traditionele schietboom, 

exercitie met geweer, muzikale try-out en vendelworkshops. 

Gezien de enthousiaste deelname van jong en oud kunnen 

we deze dag als ‘zeer geslaagd’ betitelen. Ook Stichting Das 

Groessen was tevreden. Mooi dat een dergelijk initiatief door 

onderlinge samenwerking binnen ons dorp tot een geweldig 

festijn uitgroeit. Ik zou bijna de alom bekende kreet van oud-

burgemeester Zomerdijk opschrijven. Toch mooi dat dit zo kan 

in Groessen.

Als schutterij kijken wij voortdurend naar mogelijkheden 

om de samenwerking met Groessense partijen te kunnen 

uitbreiden. Hieruit ontstond het volgende idee. De laatste 

jaren werd de muzikale invulling van de kermis-zondagmiddag 

verzorgd door Duo Double, een leuk stel dat een mooi stukje 

muziek maakt. Maar in Groessen hebben we ook een stel dat 

muziek maakt, wel op een iets andere wijze, maar ook prima. 

De Rinoceros Diskjockeys! Nadat we hen een avond op de 

Duivense schaatsbaan hadden aangehoord, zijn we rond de 

tafel gegaan. Met een volmondig JA uit de monden van de 

enthousiaste soos-bestuurders overtuigden ze ons ervan een 

mooie invulling aan de kermis-zondagmiddag te kunnen 

geven. De muziek is voor jong en oud: Top-2000, Nederlands- 

en Duits-talig, voor ieder wat wils. Zo slaan wij twee vliegen in 

één klap: meer samenwerking met een Groessense vereniging 

en meer betrokkenheid van jongeren bij het feest. De 

Groessense Kermis is immers: van, voor en door jong en oud.  

Graag nodig ik u alvast uit om, niet alleen de Rino-DJ’s op de 

zondag te komen beleven, maar zeker om alle kermisdagen 

samen te vieren. Dat is toch waar Groessen voor staat: 

samenwerken en samen feesten. Ik wens u allen fijne dagen 

toe.

John de Lorijn,

voorzitter

Samenwerken en samen feesten
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De nieuwe uitgave van De Eendracht ligt weer voor u klaar. 

Dit betekent dat ons geliefde kermis/schuttersfeest weer voor 

de deur staat! Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag 

tijdens de komende feestdagen in de schutterstent.

Graag ook even uw aandacht voor de sponsoren in ons blad. 

Zij zijn nauw verbonden met onze schutterij.

Schutterij EMM waardeert de steun van deze bedrijven zeer en 

beveelt ze natuurlijk van harte bij u aan. 

Uw reacties over de inhoud, tips of andere ideeën kunnen 

gestuurd worden naar het secretariaat, Steenheuvel 3,

6923 DA Groessen of per e-mail: secretaris@emmgroessen.nl.

Van de redactie



‘’Op 25 maart 2017 gaf ik Mike een verjaardagscadeau dat hij 

niet snel meer zal vergeten. Ik vervulde zijn lang gekoesterde 

wens om voor één keer zijn koningin te zijn en mee te doen 

met het koningsschieten tijdens de kermis in Groessen’’, zegt 

Daniëlle.

Voordat dit het geval was moest er nog veel geregeld worden. 

De hele familie en onze vrienden werden ingelicht, ook pakken 

en jurken werden aangeschaft voor de taak die we misschien 

zouden krijgen.

Op kermis maandag was het dan zo ver. Vol spanning stonden 

vrienden en familie langs de zijkant te kijken. Mike had de 

spanning zelf goed onder controle. Toen uiteindelijk het 

verlossende schot viel, moesten alle naasten hun spanning 

kwijt. ‘’Ik voelde een grote gunfactor, en wist dat ik het kon. 

Het was een geluksjaar. Zeventien is mijn geluksgetal. We 

hebben ook een beetje hulp van bovenaf gekregen. Mijn 

vader is overleden op 45-jarige leeftijd, dit jaar werd ik ook 

45 jaar. Mijn vader is tevens 40 jaar geleden koning geweest 

van Schutterij EMM. Daar kwamen we toevallig achter toen 

ik de Koningsketting omkreeg. Kortom een samenkomen van 

geluksmomenten’’, zegt Mike Stokman.  

“Vanaf dat moment begint het koningschap pas echt. Er 

moet gelijk van alles geregeld worden. Het draaiboek was van 

tevoren al klaar dankzij de Grote blauwe leider (Edwin), de jurk 

werd opgehaald, de tent opgebouwd en er werd gezorgd voor 

consumpties. Zonder onze familie en vrienden hadden we dit 

niet gered.

Ook moeten we Monique van Kruitwagen Kledingverhuur, 

Edith Lamers (handboeketje) en Ronald Huijnk voor de tent, 

nogmaals bedanken. Die middag begint dan het feest als 

koningspaar. In de avond heeft iedereen het nog steeds over de 

spannende, emotionele, maar gezellige middag. EMM speelde 

Mike’s favoriete nummer, Links Rechts van de Snollebollekes, 

een paar keer extra die avond. Ook de band Kaliber heeft het 

weer uitstekend gedaan. Ze speelden goede muziek en we 

werden vaak op het podium of naar het midden van de zaal 

toe geroepen. ‘’Zo midden op de dansvloer voel je je écht de 

koning en koningin!’’, vertelt Daniëlle.
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Koningschap

Lang gekoesterde wens in vervulling
Een trots koningspaar

Visser Tentenverhuur B.V.  
Transito 15, 6909 DA  Babberich  •  0316 - 24 80 64 

info@vissertenten.nl  •  www.vissertenten.nl
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Dinsdagmorgen stonden we vroeg paraat, ook onze familie en 

vrienden waren rond 8.00 uur al aanwezig om ons te helpen. 

Samen stonden we klaar voor de Schutterij en werd er voor 

hun gezorgd. Ook al waren zij later dan verwacht, mocht dit 

onderling de pret niet drukken. Overal duiken steeds mensen 

op om te helpen of een kijkje te nemen. Het liep als een 

geoliede machine. Er werden hamburgers en eieren gebakken, 

en koffie geschonken. De koffie werd aangeboden door KDO.  

Er verscheen zelfs familie uit Brabant! Daarna gingen we langs 

de kinderspelen. Ook daar werd weer gedanst op Links Rechts 

van de Snollebollekes. ‘’De kinderen kijken je met grote ogen 

aan, de koning en koningin zijn gearriveerd. Tegen de middag 

vertrekken we richting de tent en kan het feest weer beginnen. 

Het dak gaat er af!’’

Het is fijn dat familie en vrienden zo nauw betrokken zijn 

deze dagen. Je krijgt er erg veel energie van, alles deel je, 

vier je, beleef je met hun. De laatste avond van de kermis 

begon met een verrassing voor Mike. Een motor met zijspan 

verschijnt voor het huis en deze zal getrokken worden 

door de voetbaljongens waar Mike coach van is, daarnaast 

zijn vrienden gekomen als vendeliers in een 020 shirts (de 

verkeerde shirts dus) en brachten zij bij binnenkomst in de 

tent een serenade. De motor met zijspan heeft een speciale 

betekenis voor Mike, zijn vader reed namelijk ook met motor 

met zijspan de kermistent binnen 40 jaar geleden. 

Ondertussen hebben wij al meerdere uitnodigingen gehad 

als koningspaar, zoals het jubileum van St. Andries, Bennie 

Sanders en natuurlijk Das Groessen.

Van het schuttersconcours in Giesbeek hebben wij ontzettend 

genoten. De schutterij heeft mooie prijzen behaald en Daniëlle 

kreeg zelfs de derde prijs voor het schieten.

Na de zomervakantie gaan wij met de gehele schutterij nog 

naar het Europees schutters treffen in Leudal. Daar komen 

meer dan 600 verenigingen op af. Het wordt zeker een hele 

mooie happening. Na het concours in Pannerden, begin 

september, volgt ons laatste kermisweekend. Hier gaan we alle 

feestelijkheden nogmaals dunnetjes over doen. Dan breekt 

ook het moment aan voor een nieuw koningspaar. Wij kunnen 

terugkijken op een geweldig jaar met mooi weer, fantastische 

mensen en mooie verhalen. 

Met koninklijke groet,

Mike & Daniëlle Stokman

Camillia & Tristan
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Kermisboog

Een ‘jonge’ straat in Groessen, de huizen staan er ongeveer 

sinds 1995. Destijds was iedereen die in de straat woonde 

‘Groessenaar’ of had familie in Groessen. We waren ook 

allemaal een stuk jonger en hadden energie zat. Natuurlijk 

maakten wij ieder jaar met de Groessense kermis een boog. 

De versiering werd ieder jaar anders, er werd over vergaderd, 

avonden geknutseld, en op zaterdag onder het genot van een 

hapje en een drankje, werd de boog geplaatst en versierd. 

De eerste jaren met écht coniferen groen, later werd de boog 

bekleed met kunstgras. Maar zoals met veel dingen in veel 

buurten… mensen komen en mensen gaan, het gezinsleven 

en een drukke baan, niet veel tijd om de boog te bouwen en 

versieren zoals we dat altijd deden. Toch vinden en vonden we 

het een eer om de schutterij tijdens de kermis door onze straat 

te zien trekken en een hulde te brengen aan onze boog. 

De laatste jaren kiezen wij vooral voor praktisch, eenvoudig 

maar netjes, ieder jaar ongeveer hetzelfde. Wij denken dat dit 

mooi aansluit op de beleving van de kermis en de schutterij: 

tradities in ere houden. Nog altijd hebben wij op zaterdag 

veel plezier onder elkaar als de boog gezet wordt, heel vaak 

moeten we opschieten om toch nog op tijd bij de Schuttersmis 

aanwezig te kunnen zijn. 

De boog vraagt heel nodig wat onderhoud. Onlangs, tijdens 

ons buurtfeest, is dit nog ter sprake gekomen. We willen 

met z’n allen de traditie voortzetten en ook dit jaar weer een 

versierde boog neerzetten met de kermis; het hoort er zo bij en 

het is zo gezellig. Want: Eendracht maakt macht.

De kermisboog in de 
Kruisherenstraat

KERMIS GROESSEN
SCHUTTERSPLEIN

IEDERE DAG

ZONDAGMIDDAG

KALIBER
RINOCEROS DJ’S

EMMGROESSEN.NL

14 T/M 18 SEPTEMBER
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De Oude A

De oude A is een vriendengroep ontstaan uit het 

voetbalteam van de A junioren 1976/ 1977 bij Sportclub 

Groessen. Ze werden in dat jaar kampioen. Naast het 

voetballen hadden de jongens nog één ding gemeen en dat is 

bier drinken. Langzaamaan werd de groep groter omdat er 

steeds meer dames bij aansloten en ook dat klikte elke keer. 

Vandaar nu 40 jaar ‘de oude A’.

 

Toen wij voor het 

eerst met de oude 

A naar de kermis 

gingen, moesten we 

elk jaar nog een tafel 

vasthouden. We zaten 

om beurten om 16.00 

uur voor de deur. 

Om 19.00 uur ging 

de deur open en met 

z’n allen renden we met enig duw en trekwerk naar binnen om 

weer aan dezelfde tafel te kunnen zitten.

Wij zaten altijd links voorin de zaal met vier tafels met vier 

verschillende vriendengroepen.

Op een gegeven moment werden wij gevraagd om op de troon 

te zitten omdat er een leider van een elftal, waar de helft van 

de jongens toen in voetbalden, koning was geworden.

De meningen waren hierover erg verdeeld, maar we hebben 

het toen toch gedaan. Toen Paul Jansen koning werd in 1991-

1992, zijn wij met de vier tafels van links voorin de zaal weer 

op de troon aangeschoven. Daarna hebben we gevraagd of 

we altijd op de troon mochten blijven zitten. Er was altijd wel 

een tafel vrij op de troon, zodat we inmiddels, wat op leeftijd 

gekomen, niet meer heel vroeg voor de deur hoefden te gaan 

zitten om zelf een tafel vast te houden.

40 jaar “de oude A”

Al vanaf € 105,- 
bij u thuis geleverd!
Vandaag bestellen is 
morgen in huis!

Heeft u een container nodig? 
Bestel deze gemakkelijk en snel in onze 
containersshop op vandalenbv.nl

▪ BOUW- EN SLOOPAFVAL

▪ PUIN

▪ HOUT

▪ GROFVUIL

▪ GROND

▪ GROENAFVAL

VOOR ALLE SOORTEN AFVAL!

Veilingweg 8 te Huissen | 026 - 326 62 00 | info@vandalenbv.nl

Ook onze projecten bekijkt u op vandalenbv.nl

Container nodig?
Bestel vandaag in onze online 
containershop, morgen in huis!

www.vandalenbv.nl
Wij zijn thuis in alle soorten afval

In 2006/2007 is Hans Hakvoort koning geweest en hij heeft 

dit samen met de vrienden van de oude A als zeer bijzonder 

ervaren. Nu zitten we inmiddels al 26 jaar met veel plezier 

op ’de troon’ en hopen dit nog heel veel jaren samen vol te 

houden.

De oude A gaat ook 1 maal per jaar een weekend op stap en 

gaan dan de meest bijzondere activiteiten doen. We hebben 

zelfs een keer in Sinderen het hele kermisweekend nagebootst, 

zelfs met echt koningschieten op een houten vogel. Wij hadden 

daarbij de primeur van de eerste echte schutterskoningin. Het 

koningspaar werd zelf getrakteerd op een vendelhulde van de 

vrienden.

Door de jaren heen hebben we op verschillende avonden op de 

Groessense kermis nog wel wat baldadige dingen uitgehaald. 

Testen hoe sterk de houten vloeren waren, een glijbaan maken 

van tafels en banken, bierpul schuiven, touwtje springen en 

nog veel meer gekkigheid.

Dit alles getuigt van de lol die wij elk jaar weer hebben.

We hopen nog lang op de troon te mogen zitten met z’n allen, 

ook al worden de eersten in het najaar 60 jaar.

De kermisgroeten van:

Paul van Kempen, Hans Hakvoort, Hennie Roelofs, Toon den 

Balvert, William Maassen, Appie Driessen en Wielie Lentjes 



We zijn te gast aan de Dorpstraat bij Theo en Jannie Aleven, 

ons koningspaar in jaargang 1981/1982. Ondanks dat dit 

alweer een tijdje geleden is, vraagt Theo zich af of zijn 

koningschap wel geldig was, omdat hij zich niet persoonlijk 

met zijn vrouw had opgegeven voor het koningsschot.

Destijds werd hij tijdens de kermis-zondagochtend door 

bestuurslid Kees Willemsen benaderd om ook maar eens mee 

te doen met het koningsschieten. Ondanks tegenstribbelen van 

Theo hield Kees maar aan. Theo: “Na afloop van de gezellige 

ochtend en middag liepen we naar mijn oudershuis, waar we 

zoals gebruikelijk waren uitgenodigd op het eten. Onderweg 

werden we door Kees aangehouden die erop aandrong bij 

hem soep te komen eten. Daar kwam het hoge woord eruit: hij 

had mij opgegeven voor het koningsschieten. Ik dacht eerst 

dat het een geintje was, maar op de maandagochtend stond 

ik samen met 18 andere kandidaten onder de vogel voor het 

koningsschot.” Bij het 260-ste schot was Theo de gelukkige 

die het laatste stukje hout naar beneden haalde. “Mijn 

schoonvader Richard, voormalig bestuurslid van de schutterij, 

was zo trots als een pauw,” vertelt Jannie, “ik heb van hem toen 

een mooie koninginnenjurk gekregen.” Van haar peettante 

kreeg ze een zilveren ketting met armband en Wim Dikker 

(Smokey) zorgde voor een nieuw kroontje om de koningin 

goed voor de dag te laten komen. De buurt De Kampstraat, 

waar zij toen woonden, was zo enthousiast over het nieuwe 

koningspaar dat er twee erebogen werden gebouwd en alle 

buurtgenoten mee naar de schutterstent gingen voor een feest 

aan de troon.

Samen met de grote familie en vriendengroep bleek dat er door 

anderen plaats gemaakt moest worden voor deze feestgangers. 

Dat was geen probleem. “Het was een geweldig feest,” zegt 

Jannie, ”ook op de dinsdagavond hebben we enorm gelachen. 

Mijn zwager had toen een aantal hooggeplaatste managers uit 

Engeland over en wilde hen ook kennis laten maken met het 

Groessense feest. Aan het einde van de avond spraken we allen 

een aardig woordje Engels en hadden de Engelsen de Bird-

dance (vogeltjesdans) onder de knie.” Van diezelfde avond 

  

6

Oud-Koning

Theo en Jannie Aleven
Hoe is het met koningspaar…  



weet Theo zich nog te herinneren dat hij en vele anderen 

noodgedwongen veelvuldig het toilet moesten bezoeken. De 

schuld werd gegeven aan het Leeuw-bier dat de schutterij 

toen, voor een eerste en laatste keer, schonk. “Ik moest voor 

het Wilhelmus nog snel even heen en weer naar huis rennen, 

lacht Theo, om de kermis toch netjes te kunnen afsluiten.” 

Daarna volgde voor hen een mooi koningsjaar, vertellen 

ze. Als koningspaar vormden zij het middelpunt tijdens het 

Landjuweel in Ooij en de concoursen in Spijk en Kekerdom, 

waar Jannie met alle prijzen van het vogelknuppelen aan de 

haal ging. Groessens geleerd is elders gedaan. Ook maakte 

Theo de vergaderingen van de vereniging mee en was erg 

onder de indruk van wat er achter de schermen allemaal 

gebeurde om het Groessense dorpsfeest te organiseren en tot 

een goed einde te brengen. 

Tegenwoordig doet het paar het rustig aan en trekt er 

regelmatig met de camper op uit. Maar tijdens de kermis zijn 

ze thuis, want dat feest willen ze absoluut niet missen. 

“Terugkijkend was ons koningschap een onvergetelijke tijd en 

hebben we erg genoten. Ik heb eigenlijk maar van één ding 

spijt, grapt Theo, dat was het soep-eten bij Kees Willemsen: die 

soep was veel te zout!” 
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www.leovanussentweewielerservice.nl

Kerkstraat 44
6901 AD Zevenaar
0316-523296

Ook dit jaar beginnen wij op vrijdagavond weer met een opwarmer voor de komende kermis.

De feesttent zal vanaf 20.00 uur geopend zijn en iedereen is van harte welkom om alvast een beetje in de kermissfeer

te komen. Wederom wordt op vertoon van uw schutterskaart het eerste drankje aangeboden door de schutterij.

Iedereen is welkom van 20:00 tot 24:00 uur.

Graag tot ziens op de vrijdagavond 

Het bestuur van Schutterij EMM Groessen 

Wilt u lid worden van de Schutterij? Kom dan op vrijdagavond 14 september vanaf 20.00 uur naar de feesttent

om u in te schrijven, neem uw legitimatie en uw IBAN-nummer mee. 

“Kom in de tent” op vrijdagavond



Alles prima voor elkaar bij E.M.M. in Giesbeek. Blijkbaar 

konden ze er geen genoeg van krijgen want na het Indoor 

vendelen werd er op 10 juni ook nog het Federatief 

Kringconcours georganiseerd.

De zon scheen volop, toen we met de hele schutterij vertrokken 

om te marcheren vanaf het voetbalveld van G.S.V. 38. Door 

de warmte en de dikke uniformen was het best wel een lange 

tocht door Giesbeek en we hadden het gevoel dat we wel 10 

kilometer hadden gemarcheerd in plaats van de werkelijke 

4,5 kilometer. Er werd voor het marcheren een tweede prijs 

behaald en dat was jammer want er had meer ingezeten. 

Onze Bielemannen hadden blijkbaar geen last van de warmte, 

of ze wilde zo snel mogelijk weer een biertje hebben, want 

die boomstammen gingen zeer snel door, waardoor zij de 

eerste en derde prijs behaalden. Bij het defileren hadden we 

ondertussen een eerste prijs behaald. Onze Koningin heeft de 

rechter vleugel van de vogel  geschoten en eigenlijk verdiende 

ze ook een prijs voor de mooiste jurk/best geklede koningin. 

De complimenten waren tijdens het marcheren duidelijk te 

horen van de omstanders langs de kant van de weg. 

De senioren vendeliers hadden wel veel last van de “warmte” 

want er werd geen prijs behaald. Gelukkig deden de jeugd 

vendeliers het wel fantastisch want zij behaalden een eerste 

prijs. Over het algemeen was het een prima en mooi concours 

waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. 
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Concoursen

Kringconcours Giesbeek

Indoor vendelen Giesbeek

Het concours seizoen begon dit jaar lekker vroeg voor onze 

vendeliers. De bus vertrok op 25 maart richting Giesbeek. 

Daar organiseerde de gelijknamige schutterij E.M.M. het 

indoor vendelen in verband met hun 125 jarige bestaan. 

Nou kun je denken, waarom is er elk jaar een indoor Gelders 

vendelkampioenschap? Dit is waarschijnlijk om voor iedereen 

de meeste ideale omstandigheden te hebben, zodat achteraf 

niet gezegd kan worden “wij hadden veel wind” of “de zon in 

het gezicht”. Normaal wordt een dergelijk concours meestal 

in een sporthal gehouden. In Giesbeek dachten ze hier anders 

over en werd er een enorme tent, speciaal voor dit evenement, 

op het Dorpsplein gezet. Dit hadden we nog niet eerder mee 

gemaakt en het moet gezegd worden, het was een sfeervol 

geheel. 36 verenigingen en ruim vierhonderd vendeliers 

namen deel. De prestaties van onze vendeliers waren zeer 

goed, met een 1e prijs voor de senioren en een 2e prijs voor 

de junioren. Echter, de titel Gelders Kampioen zat er jammer 

genoeg niet in.

Drumfanfare brengt ‘foute’ muziek tijdens Pronkzitting
Ieder jaar mag een muziekvereniging zichzelf laten zien op 

de pronkzitting van carnavalsvereniging De Deurdreiers. 

Dit jaar was de eer aan E.M.M. met een optreden vol foute 

muziek van zover mogelijk nog foutere artiesten. Welke 

muziek past beter bij een pronkzitting?  

Groessen zou Groessen niet zijn als het geen kwalitatieve en 

gevarieerde show kan neerzetten met artiesten uit eigen dorp 

waarvan maar liefst drie avonden een zaal vol mensen van kan 

genieten. De drumfanfare heeft hieraan haar steentje mogen 

bijdragen met een spetterend optreden. 

The Village People, The Blues Brothers en Boney M., allemaal 

artiesten die bekend zijn geworden vanwege hun voorkomen, 

niet vanwege hun muziek. Tóch kent iedereen hun muziek. 

Verkleed als Blues Brothers speelde de drumfanfare nummers 

als Y.M.C.A., Soul Man, Everybody Needs Somebody, Rivers of 

Babylon, Daddy Cool en nog veel meer.

Het waren drie geslaagde muzikale avonden dankzij de inzet 

van alle muzikanten. E.M.M. hoopt dat ook u genoten heeft! 

We zien u over drie jaar graag weer terug op de pronkzitting. 



Zoals reeds aangehaald door de voorzitter in het voorwoord, 

hebben wij als Schutterij EMM deelgenomen aan de 

manifestatie DAS Groessen.

Na het openen van deze grote dag, door het slechten van een 

barricade op de Dorpstraat, hebben wij kunnen genieten 

van een geweldige dag. Er werd door de bezoekers volop 

deelgenomen aan de activiteiten van Schutterij EMM op het 

Kermisveld. Met o.a. gelegenheid tot schieten op de oude 

Schietboom, hakken onder begeleiding van onze Bielemannen, 

vendelen onder het toeziend oog van Cor Bolder en natuurlijk 

het uitproberen van het bespelen van diverse instrumenten bij 

onze Drumfanfare.

Wij kunnen met zekerheid stellen dat het voor ons allen een 

geslaagde dag is geweest, met een grote pluim richting de 

organisatie van DAS Groessen.

DAS Groessen
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Optredens

Specialist in herstel van schade aan personenauto’s
 en bedrijfswagens van alle merken. 

Spoorallee 10 - 6921 HZ Duiven 
0316-341335

www.schadeservicegroessen.nl

Aubade en
Groessense omdracht
Buiten alle concoursen om neemt onze schutterij ook 

jaarlijks deel aan de Koningsdag Aubade op 27 april in 

Duiven. Tijdens deze Aubade presenteren zich meerdere 

schutterijen en muziekverenigingen uit de gemeente. Vanuit 

meerdere punten in de gemeente worden de kinderen met 

de versierde fietsen muzikaal begeleid door de schutterijen 

en muziekverenigingen. Gezamenlijk komen zij dan aan bij 

het gemeentehuis. Op het plein bij het gemeentehuis worden 

de verenigingen door de Burgemeester en Wethouders 

verwelkomd. Tevens zijn de mensen die dit jaar een Koninklijke 

onderscheidingen hebben gekregen aanwezig. Er wordt dan 

een muzikale- en vendelhulde gegeven voor de verjaardag 

van de Koning en de gehuldigde mensen. Rondom het plein is 

altijd veel publiek om te kijken naar dit gezamenlijk optreden. 

Ook staat de Groessense omdracht of Processie elk jaar op 

het programma. Deze vindt altijd plaats op de eerste zondag 

na Pinksteren. Tijdens deze eeuwenoude traditie waar 

veel Groessense verenigingen aan mee doen, wordt in een 

monstrans de hostie (symbool voor het lichaam van Christus) 

rondgedragen door ons dorp. Onder andere onze drumfanfare 

zorgt dan voor een muzikale noot. De samenwerking tussen 

Sint Andries, KDO en E.M.M. levert elk jaar een prachtig 

samenspel op. De omdracht wordt afgesloten met een 

vendelhulde op het grasveld voor de kerk. 
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Onderscheidingen

Onderscheidingen
op schuttersavond

Afgelopen maart, tijdens de jaarlijkse Schuttersavond, heeft 

Schutterij EMM enkele leden mogen onderscheiden voor hun 

jarenlange inzet:

Dit jaar werden in de bloemetjes gezet:

12 ½ jaar functiebekleder:

Theo Stinesen

Barry Bloemberg

25 jaar functiebekleder:

Mark Bouwman

Wendy Stokman

Daarnaast heeft Henk van Kerkhoff een uitzonderlijke 

onderscheiding vanuit het KNMO mogen ontvangen voor zijn 

60 jarig lidmaatschap als muzikant van Drumfanfare EMM.

Jeugduitje

Op zaterdag 7 juli hebben onze jeugdleden kunnen genieten 

van het jaarlijkse uitje. Dit maal zijn zij te gast geweest bij 

Liemers Outdoor & Survival en zoals te zien op de foto hebben 

zij hier van genoten!

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316-523948  -  info@zaalgielinggroessen.nl  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Zondag 16 september 
Café open vanaf 14.30 uur

Maandag 17 september 
Café open vanaf 15.00 uur
Met muziek van DJ Jeremy  
Met een Buitenbar!!

Dinsdag 18 september 
Café open  vanaf 15.00 uur

Maandag & Dinsdag 
Kermisbuffet
Soepen, vlees- en visgerechten, 
bijgerechten en desserts.
€ 27,50 p.p. inclusief  
2 consumptiebonnen 

Speciaal voor kinderen 
Kinderbuffet (t/m 12 jaar)  
€ 7,50 p.p. inclusief  
1 consumptiebon

Menu voor de kermis  
al klaar?
De Groessense kermis is niet 
compleet als u geen salade van 
Gieling eet!

Vanaf nu te bestellen via
www.zaalgielinggroessen.nl/
bestellen of telefonisch 
0316-523948

Evenementenagenda
26 oktober 2018

Wildavond
Reserveren op onze website 

10 november 2018

Prinsenbal 

17 november 2018

Bluesavond
Reserveren op onze website                              

1e kerstdag 25 december 

Kerstbrunch

Feesten is ons vak!

Kermis
programma
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14 t/m 18  september 

Schuttersfeest/Kermis  EMM Groessen

13 oktober 

Bielemantreffen  Sint Antonius – Nieuw Dijk

27 november 

Ledenvergadering  Schuttershuis

14 december 

Eindejaarsconcert   Schuttershuis

Leidekkerswerk:
Maasdekking, Schubbedekking, 
oud Duits op zowel daken als torens.

Loodgieterswerk:
Koper, lood en zinkwerk voor daken, 
goten en hemelwaterafvoeren.

Diversen:
Verwijderen, restaureren, herplaatsen van bekroningen, 
zoals kruizen, pinakels, haan en pijnappel, incl. verguldwerk.
Leveren en aanbrengen van gecertifi ceerde veiligheidshaken.

Van een Wely-en dakje!

Loodgieters-, Leidekkers- en KoperwerkenLoodgieters-, Leidekkers- en Koperwerken

Zevenaar - Groessen
SINDS 1921VAN

Kerkakkers 46    6923 BZ  Groessen    Tel. 0316 - 52 40 50    Fax 0316 - 52 69 50    
www.vanwelyleidekkers.nl    info@vanwelyleidekkers.nl

KOMO gecertifi ceerd 
Zinkverwerkend bedrijf.

Lid van: ‘Nederlandse vereniging 
van leidekker’ en ‘de Zinkmeesters’.

Kwaliteit 
staat bij ons 

boven aan de ladder.

*Van Wely adv. 182x133.indd   1 01-10-2007   14:05:05

Redactie: Istvan Welling, Daan van Onna, Mike Jansen,  

Rick Welling

Eindredactie: Paula van Remmen

Vormgeving: DVVR Communicatie & Creatie Duiven

Drukwerk: JP Offset Duiven

Oplage: 1200 exemplaren

Emailadres: secretaris@emmgroessen.nl

Colofon

Activiteiten 2018

globesecurity.nl/academy

WIL JIJ OOK WERKEN OP DE LEUKSTE
FESTIVALS EN EVENEMENTEN?



 Groessense kermis    Programma 2011 

Kindercomité Groessen

Programma kinderspelen dinsdagmorgen 
09.15 uur Kinderen verzamelen op school

09.30 uur   In optocht naar activiteitenterrein  

St. Isidorusplein

09.45 uur Opening 

 

10.00 uur Start kinderspelen

11.45 uur  Einde kinderspelen - Serenade door 

Schutterij EMM en St. Andries 

   bij het Dorpshuis, daarna in feestelijke 

optocht naar de kermis.

 Groessense kermis    Programma 2018 

Kindercomité Groessen

Programma kinderspelen dinsdagmorgen 
09.15 uur Kinderen verzamelen op school

09.30 uur   In optocht naar activiteitenterrein  

St. Isidorusplein

09.45 uur Opening 

 

10.00 uur Start kinderspelen

11.45 uur  Einde kinderspelen - Serenade door 

Schutterij EMM en St. Andries 

   bij het Dorpshuis, daarna in feestelijke 

optocht naar de kermis.

IN DE 
FEESTTENT 
GELDT EEN 
ALGEHEEL 

ROOK-
VERBOD

‘S AVONDS 
TOEGANG TOT 
DE FEESTTENT 

UITSLUITEND VANAF 
16 JAAR, 

LEGITIMATIE 
VERPLICHT.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

 

20.00 - 24.00 uur in de Feesttent

‘Kom een kermisborrel drinken’. 

Gezellig samen de kermis beginnen. 

De eerste consumptie wordt aangeboden 

door schutterij EMM.

20.00 - 22.00 uur  

Gelegenheid tot afhalen van 

dameskaarten en inschrijven nieuwe 

leden. Graag de benodigde gegevens 

meenemen: naam, adres, geb. 

datum, IBAN rekeningnummer + 

legitimatiebewijs.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

 

18.00 uur

Opstellen schutterij EMM en St. Andries 

voor de rondgang door het dorp.

18.30 uur

Schuttersmis in de H. Andreaskerk

20.00 uur

Opening schuttersfeest en kermis. 

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber.

ZONDAG 16 SEPTEMBER 

 

11.00 uur

Prijsschieten voor leden, dames van 

de leden en dames die in het bezit 

zijn van een dameskaart. Direct na 

de schietwedstrijden prijsuitreiking. 

Hoofdprijs: een FIETS (mogelijk gemaakt 

door Leo van Ussen Tweewielers)!

12.00 - 14.30 uur

Muziek dj’s Rinoceros Groessen. Opgave 

koningschieten. Leden die maandag 

willen meedoen met koningschieten, 

moeten zich in gezelschap van partner 

opgeven bij het bestuur tussen 11.00 en 

14.30 uur.

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber. Zaal open 19.30 uur.

 

MAANDAG 17 SEPTEMBER

 

7.45 uur

Opstellen schutterij EMM en St. Andries.

8.00 uur

Optocht vanaf de feesttent, Dorpstraat, 

’t Straatje, Kapittelstraat, 

Kruisherenstraat, Commendereijstraat, 

Weth. Nasslaan, Kerkakkers, langs 

Betuwelijn, Schraleweidsestraat, 

Kruisstraat afhalen ereleden en 

genodigden, Dorpstraat naar feesttent. 

Ereleden beoordelen de erebogen tijdens 

de rondgang.

11.00 – 16.00 uur

Dansen met Kaliber, met aandacht voor 

de “oudere” dansen.

11.00 uur

Ontvangst ouderen.

±12.30 uur

Vogelknuppelen voor dames van leden 

en dames die in het bezit zijn van een 

dameskaart. 

±12.45 uur

Koningschieten.

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber. 

Zaal open 19.30 uur.

DINSDAG 18 SEPTEMBER

 

8.15 uur

Opstellen schutterij EMM en St. Andries.

8.30 uur

Vertrek rondgang en afhalen nieuw 

Koningspaar. Hierbij wordt St. Jozefstraat, 

Kruisherenstraat en de Helhoek 

aangedaan. Ereleden beoordelen de 

erebogen tijdens de rondgang.

11.45 uur

Ophalen kinderen bij het Dorpshuis.

11.00 – 16.00 uur

Dansen met Kaliber, uitreiking prijzen 

van vogelknuppelen en mooiste 

erebogen.

20.00 - 24.00 uur 

Dansen met Kaliber.

Zaal open 19.30 uur. 

24.00 uur

Afsluiting kermis en 

schuttersfeest met 

vendelhulde en

Het Wilhelmus.

NEEM BIJ DE ENTREE VAN ONZE FEESTTENT KENNIS VAN ONZE HUISREGELS EN LEEF DEZE NA. 


