
de Eendracht
EMM Groessen

Het gonsde van de geruchten toen we op 

donderdag 4 april een e-mail ontvingen over 

een ingelaste bijeenkomst in het Schuttershuis. 

Voorzitter John de Lorijn liet slechts weten dat 

het om ‘leuk nieuws’ ging. 

En dat was het ook. Tijdens de bijeenkomst op 

vrijdagavond kregen we te horen dat de Koning 

en Koningin der Nederlanden Duiven zouden 

bezoeken en wij als schutterij mochten acte de 

présence geven.

Het werd op 30 mei in Duiven een onvergetelijke 

dag met veel Groessense inbreng. Naast de 

optredens van onze drumfanfare en vendeliers, 

vormde de ereboog aan het begin van de Kastanjelaan, 

verzorgd door de bouwers uit de Dorpsstraat (bij 

Kampschreur), een prachtig visitekaartje. 

Het begon al dagen eerder als een spannende film. We 

moesten een kopie van ons paspoort inleveren en zouden 

allemaal gescreend worden. Rummy vreesde voor zijn 

optreden omdat hij vroeger, na een bezoek aan de kantine 

van Sportclub Groessen, was aangehouden. Gelukkig viel de 

screening mee en ontving iedereen een oranje polsbandje, 

waarmee we ons binnen de omheining mochten bewegen. 

Volgens het draaiboek wandelden Willem-Alexander en 

Maxima onder de ereboog, over de vaandels, langs de dertien 

koningsparen van schuttersfederatie kring ‘De Liemers’ en 

uiteindelijk ook langs onze schuttersgroep. 

Wat is Maxima 

mooi! We genoten 

met volle teugen!  

Van elke schutterij 

vendelden twee 

vendeliers de 

patronen die destijds 

in Nieuw Dijk bij het wereldrecord ook gedraaid werden. Een 

mooi schouwspel! In zijn laatste jaar in de gemeente Duiven 

hield een apetrotse burgemeester Zomerdijk een - voor zijn 

doen - kort woordje. Na alle plechtigheden hebben we nog 

lang na gepraat. Natuurlijk  onder het genot van een biertje bij 

café ‘Bij de buren’ die ons erg gastvrij ontvingen. 			 

                                                                                                  Piet Peters

Trots EMM geniet van koning en koningin
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Het Koningspaar betreedt het vaandel

Zondag, kermis 2012, zullen wij nooit vergeten. In eerste instantie verliep 

deze zoals vele voorgaande jaren. Eerst samen met de familie Van Onna 

koffie drinken bij broer Ton en schoonzus Marga en daarna met de hele club 

gezellig naar de tent, voor het prijsschieten. Lekker bijkletsen met familie, 

vrienden, bekenden en daarna een heerlijk feestmaal op de Rietsteeg.  

Maar hoe anders zou het lopen...			   Lees verder op pagina 2

Wie had dat gedacht, wij Koningspaar 
van Schutterij EMM Groessen
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Koningschap

Vervolg van pagina 1

Op zondagochtend in de tent gonst het altijd van geruchten. 

Wie gaat er koningsschieten? Er bleken nog geen kandidaten 

te zijn. Wat er toen gebeurde was iets, waar ik totaal geen 

rekening meer mee had gehouden. Rondom André van 

Kerkhoff en mij kwam er een campagne op gang, die niet 

meer te stoppen was. Er kwamen onder andere familieleden, 

vrienden en de toenmalige koningin Christel aan te pas om mij 

en André van Kerkhoff zover te krijgen om ons als kandidaten 

op te geven. Om een lang verhaal kort te houden, een oud 

gekoesterde (eigenlijk al afgeschreven) wens kwam toch nog 

uit: ik ging koningschieten! En één ding was zeker, eindelijk 

een koning uit de Bako-vrienden groep.

Uiteraard sliepen wij de nacht van zondag op maandag weinig. 

We vroegen ons af, waar wij aan begonnen waren. Toen de 

grote dag. Het werd een echte wedstrijd tussen André en mij. 

We gingen er allebei voor. Uiteraard gunden wij elkaar het 

koningschap van harte. 

Wat er gebeurde toen de vogel naar beneden kwam, is 

onbeschrijfelijk. In mijn gedachten gebeurde dat na het 

laatste schot in slow motion. In mijn beleving duurde het wel 

een minuut voordat de vogel de grond raakte. Nooit vergeet 

ik meer het gezicht van Margot, de trotse reacties van mijn 

kinderen en schoondochters en de sportieve omhelzing van 

André. En daarna de felicitaties van ontelbare mensen, de 

schouderklopjes, de toespraakjes, de kroning, enz., wat hebben 

wij genoten.

En dan gaat de molen draaien, want er moest natuurlijk wel 

het een en ander geregeld worden. Op dat moment kwamen 

familie en (Bako)vrienden hun beloftes na om ons bij te staan. 

Het liep als een geoliede machine. Alsof deze kanjers dit 

dagelijks doen. Jurk, pak, haren doen, tent bij huis, ereboog, 

broodjes worst, enz., alles werd geregeld.

Wij hebben tot nu toe geweldig genoten van ons koningschap. 

Vooral de kermisdagen, de jubilea, de concoursen, de 

processie en als klap op de vuurpijl het bezoek van Koning 

Willem Alexander. Dit kun je toch geen verplichtingen 

noemen, dit zijn allemaal prachtige gebeurtenissen. 

Vanaf dat moment kom je er ook achter, dat er een enorme 

organisatie schuilgaat achter het schuttersgebeuren. Alles 

wordt tot in de puntjes geregeld. Als koningspaar ben je 

echt het middelpunt. Petje af voor al deze mensen. Het 

enthousiasme en de prettige sfeer binnen deze vereniging, 

heeft mij inmiddels doen besluiten toe te treden tot het 

bestuur.

Ik vraag mij echter nog één ding af, waarom zijn er niet meer 

kandidaten voor het koningsschieten? Het is echt genieten 

geblazen. Indien je nog twijfelt of nog iets wilt weten, bel mij 

gerust of kom even aan.

Met nog één concours en enkele kermisdagen als koningspaar 

in het vooruitzicht vinden wij dit bijzondere jaar nu al 

geslaagd.

Rest ons nog iedereen 

een gezellige kermis 

2013 toe te wensen en 

wij hopen velen van 

jullie daar persoonlijk 

welkom te mogen heten.

De Koninklijke groeten 

van Richard van Onna, mede namens Koningin Margot 

Zoals gebruikelijk vond ook dit jaar weer op Hemelvaart  

(9 mei) de fietstocht plaats. Engelien Uffing organiseerde 

deze tocht veertien jaar lang, maar vond het verleden jaar 

tijd om zelf mee te gaan fietsen. Wij hebben met plezier de 

organisatie overgenomen met de hulp van Rummy Stokman!

Het weer werkte redelijk mee. De zon scheen en er was geen 

bui te bekennen. Alleen een straffe wind. Om 12.00 uur ging 

het Schuttershuis open. Er deden 21 groepen aan de tocht mee 

met totaal 140 personen. 

Om 13.00 uur vertrok de eerste groep en om 14.15 uur 

fietste de laatste groep weg. De route ging vanuit Groessen 

naar Zevenaar, Oud-Zevenaar en via Babberich naar de 

nieuwbouwwijk Groot Holthuizen, waar bij de speeltuin 

pauze werd gehouden. Rummy, Remko en Sem hadden voor 

de deelnemers een leuke uitdaging. Er waren tien stukken 

hout, waarbij de juiste naam van de houtsoort gezocht moest 

worden. Dit bleek een moeilijke opdracht. Uiteindelijk wist 

maar één groep de vijf namen bij het juiste stukje hout te 

vinden.

Na de pauze ging de fietstocht verder door Zevenaar en via de 

wijk Ooy weer terug naar het Schuttersplein in Groessen. De 

tocht telde achttien kilometer. Op het laatste stuk hadden de 

Fietsen en puzzelen
op Hemelvaart



 Van de voorzitter
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Van de redactie…
Het extra dikke kermisnummer ligt weer voor u. We wensen u 

veel leesplezier en zien u graag tijdens de Groessense kermis 

in de feesttent.

We hebben weer een druk jaar achter de rug, met veel 

optredens en een heuse expositie waardoor we zelfs op 

televisie te zien waren! Schutterij EMM is 118 jaar jong en 

volop in beweging! 

Uw reacties over de inhoud, tips of andere ideeën kunnen weer 

ingestuurd worden naar het secretariaat, Veldstraat 68, 6923 AT 

Groessen of per e-mail: secretaris@emmgroessen.nl.

Beste schuttersvrienden en vriendinnen, dames en heren, 

jongens en meisjes,

Als schutterij hebben we een periode met veel activiteiten 

achter de rug. We namen deel aan de concoursen van onze 

zusterverenigingen in Loo en Pannerden en ten tijde van 

het verschijnen van dit blad ook in Leuth. We kwamen goed 

voor de dag en namen diverse prijzen mee huiswaarts. Ook 

onze expositie in het Liemers Museum schrijven we als zeer 

geslaagd in onze boeken. 

Als hoogtepunt noem ik toch het bezoek van Koning Willem 

Alexander en Koningin Maxima aan Duiven. Samen met 

alle Liemerse schutterijen toonden we gebroederlijk onze 

gebruiken. Ondanks dat het een bliksembezoek was, hebben 

we aan geheel Nederland laten zien hoe traditierijk onze 

gemeenschap is. Op deze tradities mogen we trots zijn en die 

moeten we in ere houden. 

Ook het schutters-koningsschap heeft hierin een belangrijke 

positie. Helaas zien we hier een terugloop van kandidaten. 

Dat baart ons zorgen. In de uitgave 

van februari van dit blad heb ik 

over het koningsschap een nadere 

uitleg gegeven. Ik hoop dat deze 

duidelijk was en voor mensen de 

drempel heeft weggenomen om 

ook eens onder die vogel te gaan 

staan. Mocht dit niet het geval 

zijn, schroom dan niet om ons te 

benaderen. 

Ik hoop van ganser harte dat we dit jaar weer een mooie 

onderlinge strijd hebben om de hoogst haalbare eer: 

Koningspaar van Schutterij Eendracht Maakt Macht Groessen. 

Dan kunnen we zeggen dat ook deze traditie weer is geborgd.

Ik wens u allen een fijne voorbereiding van ons geweldige 

dorpsfeest toe en zie u graag terug, onderweg onder een van 

die mooie erebogen of in de schutterstent. Fijne dagen!

John de Lorijn ,voorzitter

“Tradities moeten we in ere houden”

fietsers de wind flink tegen. Vanaf 15.00 kwamen de groepen 

weer binnen.

Bij aankomst in het Schuttershuis werden de antwoorden 

van de vragen tijdens de fietstocht ingeleverd en kregen de 

deelnemers een nieuwe opdracht. Het was de bedoeling om 

23 foto’s te koppelen aan plekken tijdens de route. Hier zat een 

instinker in, want het bankje gelegen aan het zusterspad lag 

helemaal niet op de route, maar werd door velen wel ingevuld. 

Tevens kreeg iedereen omschrijvingen, waarbij het juiste 

woord gezocht moest worden. Er kwamen veel mensen aan 

het zweten. 

Om 17.30 vond prijsuitreiking plaats. Senta had er nog een 

hele kluif aan om eerst alle antwoorden voor te lezen. De 

troostprijs ging naar de groep ‘de Speurders’. Zij ontvingen 

een zak vol ‘Euromunten’. De derde prijs was voor de familie 

Bolder, de tweede prijs voor de heren vendeliers en de eerste 

prijs ging naar de ‘Oude AA’.

Het was een geslaagde middag met een sportief element en 

een gezellige borrel en hapje in het Schuttershuis. Slagerij 

Theo en Ria Scholten hebben het vleeshapje mogelijk 

gemaakt, waar ook gretig van gegeten werd.

Wij bedanken iedereen, die aanwezig was en hopen volgend 

jaar weer op een grote opkomst. 

Senta Verweijen en Irma Welling
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Expositie		  Liemers Museum

Transito 15, 6909 DA Babberich 
Telefoon 0316 24 80 64 
Fax  0316 24 79 92
Email info@vissertenten.nl
www.vissertenten.nl

Transito 15, 6909 DA Babberich 
Telefoon 0316 24 80 64 
Fax  0316 24 79 92
Email info@vissertenten.nl
www.vissertenten.nl

Als eerste schutterij in de regio verzorgde EMM Groessen een 

expositie in het Liemers Museum in Zevenaar. In de maanden 

april en mei konden belangstellenden een kijkje nemen in de 

geschiedenis van de Groessense schutterij.

De expositie werd op  Tweede Paasdag in stijl geopend, 

marcherend door de binnenstad van Zevenaar naar de 

Kerkstraat. Daar aangekomen slechtten de bielemannen een 

barricade, waarna voorzitter John de Lorijn van EMM de 

expositie voor geopend verklaarde.

Het is mooi dat we als Groessense vereniging een stukje van 

onze eigen geschiedenis konden laten zien. Er was een selectie 

gemaakt van foto’s en unieke historische documenten en 

attributen. Al met al een geslaagd experiment.

“Op de vraag of de expositie van EMM extra bezoekers 

naar het museum heeft getrokken, kan ik volmondig 

‘jazeker’ antwoorden”, zegt Mieke Kamps, lid van de 

presentatiecommissie van het Liemers Museum. “Deze 

aandacht heeft ons inspiratie gegeven om hier mee door te 

gaan. EMM heeft de vereniging op een bijzondere en mooie 

manier gepresenteerd. De andere verenigingen zullen het 

moeilijk hebben om dit te evenaren of juist geïnspireerd 

worden door de prachtige expositie.”

Wij danken alle bezoekers en hopen dat jullie van onze 

expositie genoten hebben.

Primeur voor Schutterij EMM Groessen

Groessense vereniging exposeerde twee maanden in Liemers Museum
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Oud Koningspaar

Deze keer zijn we te gast in de Helhoek, een buurt die altijd 

actief betrokken is bij de kermis en het schuttersfeest. Zo ook 

in 1998 weet Bennie. “Er moest maar weer eens een koning 

uit de Helhoek komen. Dus we schoten met een aantal buren 

mee. Clemens Koning was de gelukkige en we hebben een 

geweldig kermisjaar gehad!”

Dat smaakte naar meer, vond Bennie destijds. Door zijn werk 

als vrachtwagenchauffeur kan hij zich moeilijk vastleggen 

bij een vereniging. Een functie als commissielid tijdens de 

kermis gaf Bennie echter de mogelijkheid om schutterij EMM 

ook actief te ondersteunen. Want zowel Bennie als Petra zijn 

beiden groot fan van de kermis en schutterij en zijn hier ook 

beiden mee opgegroeid. Bennie in Groessen en Petra in Ooy.

In 2004 vond Bennie het de hoogste tijd om zelf een tweede 

poging te ondernemen. Er waren maar liefst elf kandidaten 

in het 110e jubileumjaar. “Ik moest ‘s morgens eerst nog een 

vracht stenen wegbrengen”, herinnert Bennie zich. Het had 

geen effect op zijn scherpte. Na een spannende strijd was het 

Bennie, die op de schouders de tent werd binnengedragen. 

“Het moment dat de vogel valt, is toch een van de meest 

bijzondere momenten tijdens het koningschap”, vindt 

Petra. “Eigenlijk houden we helemaal niet zo van het in de 

belangstelling staan. Maar dat sta je als koningspaar wel en 

dan blijkt het toch heel erg leuk te zijn!”

‘Daar komt de koning van Groessen aan’, hoorde Bennie nog 

maanden later op de verschillende bouwplaatsen, waar hij als 

chauffeur moest lossen. Hij kan er nog om lachen. Het stel was 

blij dat hun kinderen Niels en Milanie het konden meemaken 

en natuurlijk de families van beide kanten.

Ook tegenwoordig zorgen Bennie en Petra er nog steeds voor 

dat ze met de kermis vrij zijn en eten ze nog elk jaar met de 

vier jongsten van de familie Meijer en hun familie samen op 

de zondag van de kermis. Bennie: “Ook bezoeken we bijna 

altijd de concoursen waar schutterij EMM aan deelneemt. We 

vinden het een prachtig gezicht om de vereniging in vol ornaat 

te zien langsmarcheren. Daarbij is de eigen muziek de laatste 

jaren steeds beter geworden.” “Die klinkt inderdaad heel 

goed”, vult Petra aan.

Ze vinden het beiden goed dat de schutterij tradities behoudt, 

maar anderzijds ook blijft verjongen. Petra: “Elke vereniging 

moet vernieuwen.” De bindende rol van de schutterij 

vinden ze geweldig. Bennie lachend: “Ik kijk uit naar de 

kermismaandag, waar ik weer veel bekenden van vroeger ga 

spreken. Maar ook de zaterdag is mooi en eigenlijk wil ik de 

zondag ook niet missen. 

Het blijft het mooiste feest van het jaar.”

Hoe is het met koningspaar…. Bennie en Petra Meijer

“’s Morgens nog vracht stenen weggebracht”

Primeur voor Schutterij EMM Groessen

Groessense vereniging exposeerde twee maanden in Liemers Museum
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Concoursen

Voor de verandering hoefden we zondag 9 juni niet ver te reizen. 

Die dag verzamelden alle functiebekleders van schutterij EMM 

zich om 11.00 uur bij de Bernadetteschool in Loo voor een 

concours bij onze buren.

Vanaf de school marcheerden we naar het concoursterrein. 

We vertrokken tijdens de marswedstrijd als tweede korps en er 

heerste een gezonde spanning. Zouden we de hoog gespannen 

verwachtingen in de superieure B-afdeling waar kunnen maken? 

Zou alle trainingsarbeid beloond worden met een eerste prijs? 

Na het commando ‘Draaghouding geweer’ volgde 

‘Roteeeeeeeeer’ ….nu moest het komen… ’geweer!’ Yes! 

Spatgelijk draaiden de houten geweren van het keurkorps rond, 

waarna onze officier voldaan het commando ‘Schouder geweer!’ 

gaf. De kleine glimlach rond zijn mond verraadde hoe trots hij 

was op zijn mannen. 

Na de officiële opening van het concours volgde het defileren, 

waarin EMM uitkomt in de hoogste klasse: de superieure A 

afdeling. Met het zweet in de bilnaad stonden we klaar voor het 

afmarcheren. Er mocht niets fout gaan! Vol spanning wachtten 

we op het commando ‘Hoofd rechts’ en als een sproeier op een 

regeninstallatie gingen alle hoofden opnieuw spatgelijk naar 

rechts. Het commando ‘Hoofd front’ was slechts een formaliteit 

want iedereen wist het: dit was het beste defilé dat we ooit 

gegeven hadden. Na al deze inspanning moest er nog geschoten 

worden. Rob Wilting had zijn eigen kruisboog meegenomen en 

we zagen aan de manier waarop hij zijn boog teder tegen zijn 

schouder drukte dat het goed zat. Rob stelde ons niet teleur: een 

eerste prijs! Marcheren? Eerste prijs! Defileren? Eerste prijs met 

een beker voor de meeste punten in ‘overwaardering’! Wat een 

geweldig concours bij onze buren in Loo!

“Spatgelijk draaiden de houten geweren rond”
Drie keer goud tijdens concours in Loo

Tot slot waren de junioren aan de beurt. Een nagenoeg 

foutloos optreden bracht hun de Gelderse titel. Met 

een eerste prijs voor de aspiranten en het Gelders 

kampioenschap voor de junioren kunnen we met trots 

zeggen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Na de wedstrijden was er nog tijd om een hapje en drankje 

te nuttigen voordat we allen gezamenlijk naar Groessen 

terugkeerden. 

Titus Welling

Jeugdige vendeliers
in de prijzen

Gelders kampioenschap indoorvendelen in Wehl

Schuttersvereniging De Eendracht uit Wehl was dit jaar gastheer 

voor het Gelders kampioenschap indoorvendelen. Vendeliers uit 

heel Gelderland streden op 7 juni in de sporthal om het Gelders 

kampioenschap in hun eigen klasse.

EMM Groessen was met drie groepen (aspiranten, junioren, 

senioren) goed vertegenwoordigd. De aspiranten trapten 

’s middags af.  Een gezonde spanning was van hun gezichten af te 

lezen. De groep jonge vendeliers had lang geoefend om aan deze 

wedstrijd mee te kunnen doen. Met een goed resultaat als gevolg; 

een dikverdiende eerste prijs!

Kort na de aspiranten vertoonden de senioren hun kunsten. 

Omdat EMM Groessen altijd vertegenwoordigd is met een grote 

groep, was het dringen geblazen. Wat kleine fouten zorgden 

ervoor dat de senioren een tweede prijs mee naar huis

mochten nemen.



 Optredens
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Pannerden jubileert. Dat was het motto van het feestweekend 

op 29 en 30 juni in Pannerden. Dit jaar jubileerden daar 

namelijk twee verenigingen. Schutterij Claudius Civilis bestaat 

160 jaar, terwijl carnavalsvereniging ’t Land van Waoter & 

Wiend 33 jaar bestaat. Ter gelegenheid hiervan organiseerden 

zij samen een concours. 

De jubilerende verenigingen lieten zich niet uit het veld slaan. 

De officiële concoursen vanuit de Federatie St. Hubertus en 

Kring de Liemers werden namelijk toegewezen aan Leuth en 

Loo. Toch werd er in Pannerden een eigen concours gehouden. 

Schutterijen en gilden uit de omgeving werden uitgenodigd en 

EMM Groessen was van de partij.  

Naast EMM Groessen en de organiserende schutterij Claudius 

Civilis gaven nog zeven schutterijen en gilden gehoor aan de 

oproep. Naast het marcheren en defileren werd deelgenomen 

aan muziekwedstrijden, schietwedstrijden, vendelwedstrijden, 

bielemanwedstrijden en koningsschieten.

EMM Groessen was zeer succesvol deze dag en nam vele prijzen 

mee huiswaarts. 

Prijzenfestival in Pannerden

Koninginnedag 2013 stond dit jaar in het teken van de 

kroonswisseling. Schutterij EMM leverde op dinsdag 30 april 

een bijdrage aan de Koninginnedag-aubade in Duiven. EMM 

deed dat samen met Excelsior Loo, Gilde st. Remigius en 

schutterij Onderling Genoegen / Liemers Harmonie. Het was 

de laatste Koninginnedag ter ere van Koningin Beatrix en dat 

maakte de dag extra bijzonder. 

Na een gezamenlijke vendelhulde en een toespraak van 

burgemeester Zomerdijk, werd er een feestelijke dans 

uitgevoerd door tweehonderd kinderen, die ieder een ballon 

in de lucht lieten vliegen. Het vormde een mooie generale 

repetitie voor het bezoek van Koning Willem-Alexander en 

Koningin Maxima. Na de aubade namen alle verenigingen 

deel aan een defilé. 

Bijzondere aubade tijdens 
Koninginnedag

In de overvolle periode van het afgelopen voorjaar, maakte de 

drumfanfare tijd voor een nieuwe activiteit: de avondvierdaagse 

in Duiven. Dat betekende dat we er dit jaar twee op de agenda 

mochten zetten. Want in Gaanderen zijn we er al jaren bij. 

Mensen die de avondvierdaagse kennen, weten hoe het 

gaat. Verschillende muziekkorpsen helpen de wandelaars 

op vrijdagavond door de zware slotkilometers heen 

door een vrolijke noot te blazen. Nog zwaarder waren de 

avondvierdaagsen dit jaar door de hitte. Toch is het voor een 

muziekkorps dankbaar om te mogen spelen. De muzikale noot 

wordt door jeugd en ouders namelijk enorm gewaardeerd. Vooral 

het vrolijke nummer ‘Waka Waka’, het bekende nummer van het 

Wereldkampioenschap voetbal in 2010, sloeg aan.

Doordat de avondvierdaagsen in de agenda net voor het 

concours in Loo vielen, werden deze avonden ook gebruikt als 

oefenavonden. Niet alleen voor de muzikanten die voor het eerst 

meespeelden, maar ook voor de tambour-maître. Ook hij stond 

namelijk voor het eerst voor de drumfanfare. Voorstellen is denk 

ik niet meer nodig, want hij is al jarenlang actief bij de schutterij 

als vendelier. Zijn naam? Remco Bolder!

Genieten tijdens
de avondvierdaagse
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Deze sponsor in beeld wordt op een andere manier 

gepresenteerd dan gebruikelijk.

Wij doen een onbescheiden aanname dat de 1.200 ontvangers 

van dit mooie verenigingsblad wel weten wie Zaal Gieling 

Groessen is en dat een algemene introductie overbodig is.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Vandaar dat we 

hebben gekozen om een collage van bijna vijftig jaar Gieling 

Groessen weer te geven op deze pagina. Daar zijn wij ons 

namelijk al op aan het voorbereiden!

In 1965 kwam de grote wens van Jan en Dien Gieling-Stokman 

uit om een eigen bedrijf te beginnen. Een horecabedrijf 

gestoeld op kwaliteit en service. De zonen Theo en Rob met 

partners José en Elselien kwamen in het bedrijf en namen het 

later over. Vervolgens zette Theo het enkele jaren alleen voort, 

waarna Rob later de scepter weer overnam van Theo en op dit 

moment eigenaar is. Tot op de dag van vandaag streven we 

een uitstekende service en perfecte kwaliteit na.

In 2015 is er dus een prachtige mijlpaal. We willen dit jubileum 

met velen van jullie vieren. Er komen speciale acties voor 

bestaande en nieuwe klanten. Wij blijven op verschillende 

manieren communiceren, onder andere via onze digitale 

nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet, maar wilt u dat wel? 

Stuur dan een berichtje naar info@zaalgielinggroessen.nl.

Sponsor in beeld

Feesten is ons vak!



Elk jaar wordt schutterij EMM tijdens de kermis op 

maandagmorgen bij de Kruusstroat onthaald met een 

barricade. Reden genoeg om eens aan te schuiven bij 

secretaris Theo Wolters van ‘barricade De Kruusstroat’.

“In ongeveer zeventig voor Christus werd er al een barricade 

opgeworpen door dolle Dries om de Romeinen te stoppen”, 

begint hij in zijn bekende humor over het ontstaan van de 

barricade te praten.

“Geïnspireerd hierdoor zijn zo’n veertig jaar geleden 

bewoners in de buurt of uit de omgeving van de Kruusstroat, 

onder aanvoering van voorzitter André Janssen, ook een 

barricade gaan bouwen. Nu gebeurt dit nog steeds door 

een groep van bijna twintig gedreven mensen met ieder 

zijn eigen capaciteiten. Tegenwoordig onder leiding van 

plaatsvervangend voorzitter Fons Janssen.”

Ook de Kruusstroat heeft tradities hoog in het vaandel staan. 

Zo wordt er op maandagmorgen om 8.30 uur stipt met de 

vergadering begonnen en wordt dan pas een onderwerp 

bedacht en uitgevoerd. Actualiteit speelt altijd weer een

grote rol. 

“We zijn één jaar van onze traditie afgeweken en vergaderden 

toen al op zondagmiddag. We bedachten een zeskamp voor 

de schutterij. De 

bielemannen 

begrepen de ludieke 

actie niet en sloegen 

met hun bijlen het 

hele parcours aan 

diggelen. Dat zorgde 

ervoor dat we nu 

vasthouden aan de maandagochtend waarin we in anderhalf 

uur tijd een idee bedenken en uitvoeren.”

Het leukste onderwerp van de barricade de afgelopen jaren? 

Daar hoeft Theo niet lang over na te denken. “Ieder jaar wordt 

het leukste onderwerp opnieuw geboren”, zo klinkt

het cryptisch.

Theo vindt het overigens mooi dat schutterij EMM een 

traditierijke vereniging is. “Maar”, zo zegt hij, “het mag af en toe 

wel wat vooruitstrevender. Wij zullen op een ludieke manier 

de schutterij blijven volgen, prikkelen en ontvangen met een 

barricade!” 
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Barricaden uitgelicht!

Actualiteit speelt altijd een grote rol
bij barricade Kruusstroat

Geograaf 38 Duiven  |  www.jp.nl

Dé drukker 
van zakelijk 
Nederland

Precies tien jaar geleden werd het 25-jarig jubileum van de 

barricade bij Zalen Gieling groots gevierd. Ook dit jaar wordt 

er een feestelijke tintje aan deze altijd bijzondere barricade 

gegeven. Het 35-jarig bestaan wordt gevierd op zaterdag 14 

september met bouwers van het eerste en ‘laatste’ uur. De 

barricade bij Gieling trekt op maandag altijd veel bezoekers. 

Vorig jaar staken onze notabelen zelf de handen uit de mouwen 

om deze barricade te slechten.  EMM feliciteert de bouwers met 

hun jubileum en we hopen op nog veel mooie jaren!

Al 35 jaar barricade
bij Gieling 
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Onderscheidingen

• 	Zondag 15 september
	 Café open vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur.
•  Maandag 16 september 
	 Café open vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur.
	 Zaal De Driehoek open vanaf 15.00 - 18.00 uur. 
	 Dansen met: Tom Meuwese.
• 	Dinsdag 17 september
	 Café open vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur.
•	 Maandag en dinsdag 
	� Zaal Kandia open vanaf 16.00 uur voor menu’s  

en warme gerechten. Telefonisch reserveren mogelijk.

• 	Zaterdag 26 oktober 2013
	 Wildavond, reserveren via www.zaalgielinggroessen.nl
•	 Zaterdag 14 december 2013  
	 Blues Night met The Chicago Hot Rods. Kaarten 
	 in de voorverkoop, meer info op onze website.

Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - T 0316 52 39 48 - F 0316 52 46 17
E info@zaalgielinggroessen.nl - W www.zaalgielinggroessen.nl

Kermisprogramma Onderscheidingen op
gezellige schuttersavond
Elk jaar houdt schutterij EMM een schuttersavond, die 

toegankelijk is voor alle leden met een lidmaatschapskaart en  

hun partners. Dit jaar werd onze huidige koning Richard van 

Onna, geïnstalleerd als bestuurslid. Ook dit jaar hebben we  

tijdens deze avond weer leden mogen onderscheiden voor 

hun jarenlange inzet voor schutterij EMM. 

In de bloemetjes werden gezet:  

Bart Welling voor zijn jarenlange inzet voor de drumfanfare

Aftredende bestuursleden Hans Welling en André Uffing

Aftredend koningswacht Tonnie de Wildt

12,5 jaar functiebekleder

Mark Bouwman

Rob Noordeloos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke seconde telt bij een melding van brand, 

inbraak of een calamiteit.  
Alarmopvolging is niet zonder risico. 
 

Besteed alarmopvolging en mobiele 
surveillance uit aan een professional. 
 
Wij zijn Globe Security.  
 
Ericaweg 18 
7021 HB Zelhem 
Telefoon 0314 351220 
www.globesecurity.nl  
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14 t/m 17 september	

Kermis/schuttersfeest		  EMM Groessen

15 september	

Bielemantreffen		  St. Jan - Keijenborg

12 november	

Ledenvergadering		  Schuttershuis

13 december	

Eindejaarsconcert Drumfanfare		  Schuttershuis

Leidekkerswerk:
Maasdekking, Schubbedekking, 
oud Duits op zowel daken als torens.

Loodgieterswerk:
Koper, lood en zinkwerk voor daken, 
goten en hemelwaterafvoeren.

Diversen:
Verwijderen, restaureren, herplaatsen van bekroningen, 
zoals kruizen, pinakels, haan en pijnappel, incl. verguldwerk.
Leveren en aanbrengen van gecertifi ceerde veiligheidshaken.

Van een Wely-en dakje!

Loodgieters-, Leidekkers- en KoperwerkenLoodgieters-, Leidekkers- en Koperwerken

Zevenaar - Groessen
SINDS 1921VAN

Kerkakkers 46    6923 BZ  Groessen    Tel. 0316 - 52 40 50    Fax 0316 - 52 69 50    
www.vanwelyleidekkers.nl    info@vanwelyleidekkers.nl

KOMO gecertifi ceerd 
Zinkverwerkend bedrijf.

Lid van: ‘Nederlandse vereniging 
van leidekker’ en ‘de Zinkmeesters’.

Kwaliteit 
staat bij ons 

boven aan de ladder.

*Van Wely adv. 182x133.indd   1 01-10-2007   14:05:05

Redactie: Istvan Welling, Daan van Onna, Mike Jansen,  

Edwin Neijenhuis

Eindredactie: Sjoerd Geurts

Vormgeving: DVVR Communicatie & Creatie Duiven

Drukwerk: JP Offset Duiven

Oplage: 1200 exemplaren

Emailadres: secretaris@emmgroessen.nl

Colofon
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 Groessense kermis				    Programma 2011	

Kindercomité Groessen

Programma kinderspelen dinsdagmorgen	
09.15 uur	 Kinderen verzamelen op school

09.30 uur 	� In optocht naar activiteitenterrein  

St. Isidorusplein

09.45 uur	 Opening 

	

10.00 uur	 Start kinderspelen

11.45 uur	� Einde kinderspelen - Serenade door 

Schutterij EMM en St. Andries 

		�  bij het Dorpshuis, daarna in feestelijke 

optocht naar de kermis.

In de 
feesttent 
geldt een 
algeheel 

rook-
verbod

 Groessense kermis				    Programma 2013	

Kindercomité Groessen

Programma kinderspelen dinsdagmorgen	
09.15 uur	 Kinderen verzamelen op school

09.30 uur 	� In optocht naar activiteitenterrein  

St. Isidorusplein

09.45 uur	 Opening 

	

10.00 uur	 Start kinderspelen

11.45 uur	� Einde kinderspelen - Serenade door 

Schutterij EMM en St. Andries 

		�  bij het Dorpshuis, daarna in feestelijke 

optocht naar de kermis.

In de 
feesttent 
geldt een 
algeheel 

rook-
verbod

‘s avonds 
toegang tot 
de feesttent 

uitsluitend vanaf 
16 jaar, 

legitimatie 
verplicht.

Vrijdag 13 september

 

20.00 - 22.00 uur in Het Schuttershuis

Gelegenheid tot afhalen van 

dameskaarten en inschrijven nieuwe 

leden (benodigde gegevens meenemen: 

naam, adres, geboortedatum, bank/- 

gironummer + legitimatiebewijs).

Uitbetalen spaarkas

Vanaf 22.00 uur

Gezellig wat napraten onder het genot 

van ... Hapjes worden aangeboden door 

schutterij EMM.

	

Zaterdag 14 september

 

18.00 uur

Opstellen schutterij EMM en St. Andries 

voor de rondgang door het dorp.

18.30 uur

Schuttersmis in de H. Andreaskerk

m.m.v. schutterij EMM, Sint. Andries en 

In Between, voorgangers: pastoor Huls

en diaken Van Zundert.

20.00 uur

Opening schuttersfeest en kermis. 

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber.

Zondag 15 september 

 

11.00 uur

Prijsschieten voor de leden, de dames 

van de leden en de dames die in het bezit 

zijn van een dameskaart (opgave tot 12.00 

uur). 

Direct na de schietwedstrijden 

prijsuitreiking. U kunt een FIETS winnen 

(mede mogelijk gemaakt door Leo van 

Ussen Tweewielers)!!

12.00 - 14.30 uur

Stemmingsmuziek met De Original 

Liemers Musikanten.

Opgave koningschieten. Leden 

die maandag willen meedoen met 

koningschieten, moeten zich in 

gezelschap van echtgenote/vriendin 

opgeven bij het bestuur tussen

11.00 en 14.30 uur.

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber. Zaal open 19.30 uur.

 

Maandag 16 september

 

7.45 uur

Opstellen schutterij EMM en

Sint Andries.

8.00 uur

Optocht vanaf de feesttent via de 

Dorpstraat, ’t Straatje, Kapittelstraat, 

Kruisherenstraat, Commendereijstraat, 

Wethouder Nasslaan, Kerkakkers, langs 

de Betuwelijn, Schraleweidsestraat, 

Kruisstraat (afhalen ereleden en 

genodigden), Dorpstraat naar feesttent. 

Ereleden beoordelen de erebogen

tijdens de rondgang

11.00 – 16.00 uur

Dansen met Kaliber, met 

aandacht voor de “oudere” 

dansen.

11.00 uur

Ontvangst bejaarden.

±12.30 uur

Vogelknuppelen voor de 

dames van de leden en de 

dames die in het bezit zijn 

van een dameskaart. 

±12.45 uur

Koningschieten.

20.00 - 00.30 uur

Dansen met Kaliber. Zaal open 19.30 uur.

Dinsdag 17 september

 

8.15 uur

Opstellen schutterij EMM en

Sint Andries.

8.30 uur

Vertrek rondgang en afhalen nieuw 

Koningspaar. Hierbij wordt St. Jozefstraat 

en Kruisherenstraat aangedaan. 

Ereleden beoordelen de erebogen tijdens 

de rondgang

11.45 uur

Ophalen kinderen bij het Dorpshuis.

11.00 – 16.00 uur

Dansen met Kaliber, uitreiking prijzen 

van vogelknuppelen en mooiste 

erebogen.

20.00 - 24.00 uur 

Dansen met Kaliber.

Zaal open 19.30 uur. 

24.00 uur

Afsluiting kermis en schuttersfeest 

met vendelhulde en Het Wilhelmus.


